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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen:  Lied 286: 3   
 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 
(we gaan staan) 
 
Zingen:  Psalm 130: 1   
 

Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 
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Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
 

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 130: 2   
 

Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied:  Psalm 130: 3 en 4  
 

Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
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Gij al Gods bondgenoten, 
zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen:  Job 19: 23 – 27a 
 

23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, 
vastgelegd in een inscriptie, 
24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, 
voor altijd in de rotsen uitgehouwen! 
25 Ik weet: mijn redder leeft, 
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 
26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden, 
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. 
27 Ik zal Hem aanschouwen, 
ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, 
heel mijn binnenste smacht van verlangen. 
 
Zingen:   Lied 837: 4 
 

Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
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Lezen:  Marcus 12: 18 – 27 
 

18   Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe –
 sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood 
is – en ze vroegen Hem: 19  ‘Meester, Mozes heeft ons het 
volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een 
vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die 
vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor 
zijn broer.” 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam 
een vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede 
nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder 
nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen 
van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen 
stierf de vrouw. 23Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de 
opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven 
zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 24 Jezus 
antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent de Schriften niet en de 
macht van God evenmin. 25 Want wanneer de mensen uit 
de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet 
uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de 
hemel. 26  Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u 
in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik 
niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? 27 Hij is 
geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt 
vreselijk!’ 
 
Zingen: Lied 759: 1 en 2   
 

Gods kinderen op aarde 
zij wandelen in het licht, 
omdat zij gerechtvaardigd 
zijn voor zijn aangezicht. 
Zij leven Hem ter ere, zijn naam hun lieve lust. 
Zij sterven in de Here, zij slapen zo gerust. 
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Zij slapen en ontwaken 
als in een ogenblik. 
God zal hen wakker maken, 
Hij waakt voor hun geluk. 
Zo worden zij veranderd 
tot heerlijkheid en eer. 
Zij geven zich uit handen 
en leven in de Heer. 
 
Verkondiging   ‘Humor bij Jezus?’ 
 

Orgel/pianospel 
 

Zingen:  Lied 839: 1, 2, 3 en 4   
 

Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
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Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
 

Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied:  Lied 542: 1, 3 en 4   
 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
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Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
 
Inzameling van de gaven 
 

De  1e collecte is voor Rwanda KiA 

en de 2e voor de kerk. 
De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de 
kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening 
van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 20 oktober 2024. 
 
Betreft: Bezinning en Verdieping 
 

Dinsdag 22 oktober om 14:00 uur in het Trefpunt 
Film: The Old Oak, over een Engels mijnwerkersdorp waar 
Syrische migranten proberen te integreren. Een bijzonder 
moeizaam proces, maar het dorp blijkt onverwachte 
reserves te hebben van aandacht en liefde. Zie ook info 
Wegwijzer. 

 


